
Op zaterdag 25 en zondag 26 april organiseert de Motor Vrienden Twente (MVT) de 500K2D, dat is 
kortaf voor 500 kilometer in 2 dagen. Ga je ook mee? 

 
We verzamelen op zaterdag 25 april bij Restaurant De Nachtegaal bij Beckum vanaf 9 uur en we 
vertrekken vanaf 9.30 uur in groepjes van maximaal 4 of 5 rijders. Wie met wie rijdt, kun je zelf bepalen. 
De rit gaat oostwaarts naar Duitsland.  
Onderweg kun je uiteraard je eigen stoplocaties bepalen, wanneer je maar wilt. Maar na een uurtje of 2 
is een stoppie bij de Ems veerboot net achter Mesum een optie. Zie het kaartje, bij het tussenpunt is een 
restaurant met terras. Een eindje -plm 1 uur- verderop ligt Tecklenburg, is ook een stoppie optie.  

 
 
Het veer is overigens alleen voor fietsen en voetgangers bedoeld.  
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Net boven Brochterbeck, kun je nog kiezen onderweg, wil je Zu den Klippen fahren of toch naar de 
Kloten(berg) gehen, het kan hier ter plaatse 🙂. Gaat het goed, dan hasst du Schwein(zkopf) gehabt!

 
 
En dan ligt het prachtige Tecklenburg in het vizier…. 
 

 
 
Vanaf de start is het zo’n 3 uur op de bike tot hier, en sowieso gaat zo’n lekker bakkie koffie onderweg er 
wel (weer) in toch?! Dat kun je zo je wilt hier doen boven op de ‘berg’ midden in Tecklenburg Kaffee 
Werning. En ze hebben d’r ook nog Kuchen bij, uiteraard. Parkeren met de motor is hier soms even wat 
lastiger maar achter/naast het pand is ook parkeerplek.  
 
En ook leuk, dit is dichtbij een van de hoogste punten van de route, dat op maar liefst ruim 200 meter 
boven zeeniveau ligt. Mocht je hoogtevrees hebben, ja dan zul je moeten omkeren 😜. 
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Hieronder het overzicht van alle ups en downs van de route, dan weet je waar je kunt demarreren.  

 

 
Wat niet mag ontbreken als je oostwaarts het Teutoburgerwald in trekt: dat zijn de haarspelden bij het 
dorpje Lienen. Heerlijk even plat gaan, bijna dan. En wat let je om onderaan om te keren en dat nog een 
keer te doen, niemand toch!  
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Serieuze bergen ja daarvoor moeten we toch wel een eind zuidelijker, maar ze heten hier in ieder geval 
wel zo. En het zijn er ook best veel! Het zijn er welgeteld 13 stuks bij Hilter en Dissen en er is ook nog 
een bekende bij…. 
 

 
Deze berg heet Hollandskopf en meet 307 meter hoogte en we rijden er langs. Maar het kan zijn dat je 
er ook naar toe kan rijden, want er loopt een (zand?)weg naar toe. Voor de liefhebbers, probeer het maar 
als je dat wilt.  
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Langzamerhand gaan we wat zuidelijker en rijden we het ‘berggebied’ uit en naderen we Paderborn. Net 
voor de stad ligt nog een groot gebied met veel meertjes. Ook de Lippesee ligt hier en daar gaan we vlak 
langs. Eventueel is (ook) hier nog een stoppie mogelijk en voor wie de/het zwembroek/pak niet is 
vergeten, laat jezelf gaan.  

 
 
 
 
 
 



Op zaterdag 25 en zondag 26 april organiseert de Motor Vrienden Twente (MVT) de 500K2D, dat is 
kortaf voor 500 kilometer in 2 dagen. Ga je ook mee? 

 
Het eindpunt voor de zaterdag is het Hotel Nachtigall en dat ligt wat noordelijk in Paderborn (Adres: 
Hatzfelder Strasse 45) en heeft voldoende parkeergelegenheid. We gaan er overnachten en ontbijten, 
dat zit al mooi bij de prijs in. Al het andere komt voor eigen rekening. We hebben er 5 keer een 2 
persoonskamer en 4 keer een 1 persoonskamer gereserveerd. 
 

 
 
Het Hotel biedt ook een diner aan, dus wie dat wil, het is een optie. Ook kunnen we op korte afstand 
naar restaurant Die Alte Residenz gaan, volgens de website is de keuze er breed. Alvast een idee zie 
onderstaande foto…..Maar er is meer keuze ter plaatse of in de omgeving.  
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En dan is het tijd voor de terugreis op de zondag. Hopelijk met goed gemoed en volle tank weer op ‘t gas 
en westwaarts we go 🏍️ 250 km wederom! 

 
 
Na een mooie 100 kilometer ligt in Bad Iburg het immer gezellige Charlottensee eetcafe gelijk aan de 
Charlottensee. Je kunt er bootje (zwaan) varen en koffie drinken of gewoon een hapje eten. Nu je er toch 
langs komt…. 
 

 
Ook deze zondagsroute kent flink wat op en neer gaande wegen. Zonder schaal erbij lijkt het wel een rit 
uit de Tour de France.  
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Er valt weer wat te kiezen, want als je nog niet hebt gegeten kun je dat hier doen als je wilt. In 
Brochterbeck is er de Gaststätte Franz om je motor te parkeren voor een lunchhap. Neem dan de lus 

in de route en je komt er langs.  
 
 
 
Een klein stukje verderop net boven het plaatsje Dörenthe ligt een uitspanning genaamd Swäbischer 
Gasthof Dorenther Klippen. Ook dat kan een goede plek zijn om een lunchje naar binnen te tikken, we 
hebben het hier niet eerder geprobeerd, maar je gaat het zelf zien als je dit restaurant aandoet. Rij dan 
door zoals de navigatie aangeeft en je komt er. Kort stukje dezelfde weg terug, zie het kaartje. 
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Met de lunch achter de kiezen pakken we de route weer op en gaan we pal zuidwaarts om verderop 
naar het westen af te buigen. Met nog zo’n 100 km te gaan kun je het lekker rustig aan doen (of niet), en 
genieten van het landschap dat onze oosterburen te bieden hebben. We doen plaatsen aan met 
luisterrijke namen als Hembergen, Nordwalde en Ostendorf. Bij Schöppingen pakken we uiteraard nog 
de lokale berg met 158 meter hoogteverschil. Daarna weet het paard misschien de route wel zelf naar 
huis 🙂.  
 
Mogelijk wil je bij aankomst bij onze ‘eigen’ Nachtegaal nog even de benen strekken, of je pakt gelijk de 
afslag huiswaarts, dat is aan jezelf. In ieder geval heb je weer 500 mooie motor kilometers bij de teller op 
staan en heb je het daarbij hopelijk ook naar de zin gehad. Wensen we je wel thuis en we zien je graag 
bij een volgende MVT rit of MVT evenement.  
 
Gegroet, 
 
De MVT organisatie.  
 


